
Ahoy maatje, 
 
Je hebt de fles met de brief gevonden!  
Gisteren zat ik nog midden op zee. Vlak voor de kust stak er plots een hevige 
wind op. De stormwind waaide hard en de zee kolkte wild en woest om mijn 
schip. Mijn mannen werden banger en banger. Elke plank hout van het schip 
kraakte en piepte bij het bulderen van het water en de mast scheurde door 
midden alsof het een twijgje was. Ook ik wenste dat ik vaste grond onder mijn 
voeten had, want mijn buik klotste bijna uit mijn lijf.   
 
Mijn schip, de Zwarte Boeg, hield het niet langer vol en begon water te laten. De 
schatkist bond ik toen maar in het stukgescheurde zeil met de dikste touwen die 
ik maar kon vinden. Een deel van de mast gebruikte ik als houvast voor de kist 
en mijzelf. En zo liet ik mij in het water vallen.   
Zo dreef ik enkele uren op de wilde golven totdat de wind mij richting het land 
blies. Ik was te moe en sloot mijn ogen. Helaas had de grote storm me tijdens 
mijn slaap over de rivieren erg ver het land in gedreven.  
Ergens diep landinwaarts zette ik mijn voeten op de modderige aarde. Mijn benen 
begonnen te zwalken. Het leek wel alsof ik op huizenhoge golven een dansje aan 
het doen was. En toen is het vast gebeurd.  
Ik verloor de sleutel die stevig aan mijn piratenkiel zat gebonden. De sleutel van 
de schatkist. Zonder de sleutel durfde ik de kist niet open te maken. Want op de 
schat heerst de vloek van “de Gulzige Grijpgraag”. Als de kist zonder sleutel wordt 
opengemaakt, zal de schat tot stof worden en zullen er alleen maar termieten en 
kevers naar buiten kruipen. Dat nooit!! 
  
Helaas heb ik de laatste dagen op de Zwarte Boeg scheurbuik opgelopen en ik 
denk dat ik dood ga. Mijn schatkist heb ik in bewaring gegeven… deze inlandse zal 
jou de weg er naartoe wijzen. Vind jij op jouw piratendag de sleutel van de schat 
maar, Zoek er samen met jouw maatjes naar. Dan ben jij een dappere zeebonk 
en een waardig kapitein en is de schat voor jou! Laat deze getekende kaart jou 
helpen om de sleutel te vinden.  
Ik laat je hierbij alvast mijn piratensteek en mijn ooglap na, die heb ik niet meer 
nodig. Het ga je goed maatje! 
 
Kapitein Grote Pier 



  


